
Als tiener ben je eigenlijk in 
staat om ‘verliefd te worden’. 

In deze fase van je leven zijn 
er echter bepaalde dingen die 
je niet mag doen, niet omdat 
je ze niet kunt doen, maar 
omdat je niet bereid bent de 
verantwoordelijkheid die ermee 
gepaard gaat aan te pakken. 
“Verliefd worden” is zo’n ding. Je 
tienerjaren zijn je tijd om je voor 
te bereiden op een glorieuze 
toekomst, en hoewel je in staat 

bent om verliefd te zijn 
op iemand, wordt dat niet 
van je verwacht. Laten we 
eens kijken naar bepaalde 
redenen waarom je in dit 
stadium niet verliefd zou 
moeten worden.

Je hebt volwassenheid 
en emotionele 

stabiliteit nodig
Verliefd zijn op iemand 

vereist zowel spirituele 



als mentale en emotionele 
volwassenheid 
en stabiliteit, 
die je als tiener 
nog niet hebt. 
Ook al heb je 
de fysieke (en 
emot ione le ) 
capaciteiten om verliefd te 
worden en heb je zo’n relatie 
met iemand, je bent nog niet 
volwassen genoeg om het aan te 
kunnen, maar die volwassenheid 
zal met de tijd komen.

Nog geen tijd
As I said earlier, this stage of 

your life Zoals ik al eerder zei, is 
deze fase van je leven je tijd van 
voorbereiding. Je focus moet zijn 
om jezelf voor te bereiden op een 
betere kwaliteit van leven door 
de juiste opleiding te volgen. 
Daarom mag je bijvoorbeeld 
niet stoppen met studeren om 
aan het werk te gaan. Nu zijn er 

mensen die om 
unieke redenen 
een baan zouden 

krijgen of zelfs als 
tiener zouden 
t r o u w e n . 
D e r g e l i j k e 
g e v a l l e n 
zijn de 

uitzondering; we hebben 
echter te maken met de 
algemeenheid van wat er in 
deze periode van het leven 
zou moeten gebeuren.

Hoe zit het met de 
attractie?

Je zou kunnen zeggen: 
“Maar ik vind hem echt leuk 
en hij mij ook; we voelen ons 
tot elkaar aangetrokken.” Er 
is niets mis mee dat je je tot 
iemand aangetrokken voelt; 
wat telt is wat je met de 
attractie doet.

U kunt bijvoorbeeld wat 
geld zien dat niet van u is 
en erdoor aangetrokken 
worden; het geld is 
geen probleem, en jouw 
aantrekkingskracht er ook 
niet op. Het probleem zou 
zijn als die aantrekkingskracht 
ertoe leidt dat je het geld 
voor jezelf neemt. Dat maakt 
je een dief en je kunt naar de 
gevangenis worden gestuurd 

Je tienerjaren 
zijn jouw 
tijd van 

voorbereiding 
op een 

glorieuze 
toekomst

Je focus moet zijn 
om jezelf voor te 
bereiden op een 
betere kwaliteit 

van leven door de 
juiste opleiding te 

volgen.



voor diefstal. Je raakt dus 
niet emotioneel betrokken bij 
iemand alleen omdat je sterke 
gevoelens voor hem of haar 
had. Die gevoelens vertellen 
je alleen dat je je ontwikkelt en 
volwassen wordt.

Je zou kunnen zeggen: 
“Ik denk de hele tijd aan hem.” 
“Ik zie haar in mijn dromen.” 
“Ik hoor zijn stem, zelfs als hij 
er niet is.” “Ik ben zo verliefd, 
ik kan er niets aan doen!” Ja, 
dat kan! Dat is een druk van 
je emoties, maar je kunt ze 
in toom houden en onder 
controle krijgen. Daarom 
heeft God je zelfbeheersing 
gegeven als een vrucht van 

je geest. Dus als die gevoelens 
komen, zeg je tegen jezelf: 
“Ik heb zelfbeheersing; Ik heb 
controle over mijn geest, mijn 
gedachten, mijn emoties en mijn 
lichaam.” Je zegt dat omdat je 
bekentenissen de richting van je 
leven bepalen. Als je zegt dat je 
geen controle hebt, verlies je de 
controle; maar als je verklaart, 
in overeenstemming met Gods 
Woord, dat je zelfbeheersing 
hebt, zul je altijd de baas zijn en 
niet worden gedreven door je 
emoties en razende hormonen.
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Gebed om verlossing

We vertrouwen erop dat je gezegend bent door 
dit materiaal. We nodigen je uit om van Jezus 

Christus de Heer van je leven te maken door als 
volgt te bidden:

“O Here God, ik geloof met heel mijn hart in Jezus 
Christus, Zoon van de levende God. Ik geloof dat 
Hij voor mij stierf en dat God Hem uit de dood heeft 
opgewekt. Ik geloof dat Hij vandaag leeft. Ik belijd met 
mijn mond dat Jezus Christus vanaf deze dag de Heer 
van mijn leven is. Door Hem en in Zijn Naam heb ik 
eeuwig leven; Ik ben opnieuw geboren. Dank U Heer, 
voor het redden van mijn ziel! Ik ben nu een kind van 
God. Hallelujah!”
 
Gefeliciteerd! Je bent nu een kind van 
God. Voor meer informatie over hoe u als 
christen kunt groeien, kunt u contact met 
ons opnemen via een van de onderstaande 
contactpersonen:
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